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In deze mastworp vind je: 
• De groepsleiders 
• Allerlei 

• Jaarkalender 
• Inschrijven 
• Takgedeelte 
• De leiding 
• Het uniform 
• De materiaalmeesters  
aan het woord 
• Jaarthema 
• Scoutsnieuws 
• Scouts online 

 
 
 
 
 
 



 
 

Contacten: 
 

Kapoenen  

Achilles Roels   0468/358246 

  kapoenen@scoutsgits.be  

Welpen   

Emma Demaeght  0470/054385 

  welpen@scoutsgits.be  

Jonggivers  

Wout Vansteenkiste  0486/682399 

  jongverkenners@scoutsgits.be  

Givers  

Pieter Dekeyzer  0468/178385  

  verkenners@scoutsgits.be  

Jins  

Maxim Monteny 0479/724925 

  jins@scoutsgits.be  

Groepsleiders  

Jannes Dekeyzer 0473/842681 
Wout Vansteenkiste 0486/682399 

Maxim Monteny 0479/724925 
  contact@scoutsgits.be  

   
 

www.scoutsgits.be 
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Beste leden, ouders en sympathisanten  

Welkom bij deze eerste editie van de mastworp van het 
werkjaar 2024-2025. Vooraleer we vooruitblikken op de nabije 
toekomst, keren we eerst nog even terug naar onze 
fantastische zomerkampen.  

De kapoenen en welpen trokken naar het verre Limburg. In 
Pelt verbleven ze in een prachtig Hopper Jeugdverblijf van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het was er prachtig weer, er 
kwam zelfs een echte ‘crèmekarre’ langs om de nodige 
verkoeling te brengen. De Welpen waanden zich in Hollywood 
tijdens hun kamp dat volledig in het teken stond van de Oscars. 
Voor de kapoenen leek de wereld wat groter, omdat ze 5 
dagen lang Smurfenland ontdekten.  

De jonggivers en givers trokken dit jaar opnieuw richting de 
Ardennen. In Hamoir vertoefden ze 10 dagen op een prachtige 
locatie aan de oevers van de Ourthe. Het hele kamp was dik in 
orde, maar het hoogtepunt was toch wel de dagtocht. Met de 
opbrengst van hun zomerbar, konden ze een dagje in een 
avonturenpark doorbrengen.  

Onze oudste groep, de jins, ging na een schrikkeljaar opnieuw 
op buitenlands kamp. Ze vlogen naar Tsjechië waar ze zich 10 
dagen te pletter amuseerden. Het kamp was een ideale 
afwisseling tussen fysieke inspanning, in de vorm van een 
vierdaagse wandeltocht, en welverdiende ontspanning.  



Na deze fantastische kampen moesten we jammer genoeg ook 
afscheid nemen van 8 trouwe leiders van onze scouts. Een 
dikke merci aan Bieke, Milà, Elias, Lars, Bavo, Maxime en Victer 
en Joos! In het bijzonder willen we Joos bedanken voor zijn 9 
jaar als leider, waarvan 3 jaar als groepsleider. Wout en Maxim 
nemen zijn plaats over. Vanaf dit werkjaar telt onze scouts dus 
3 groepsleiders. Gelukkig wordt het vertrek van deze 8 leiders 
opgevangen door 9 nieuwe leiders. We heten Zyren, 
Alexander, Dré, Edouard, Jef, Seppe, Tuur, Robbe en Stan 
welkom en wensen hen een prachtig eerste scoutsjaar als 
leider toe. 

Tot slot blikken we al even vooruit op wat jullie dit werkjaar 
allemaal mogen verwachten. Uiteraard staat er opnieuw (bijna) 
elke week een scoutsvergadering op de planning. De uren van 
deze vergaderingen blijven ongewijzigd, meer info hierover 
vind je verderop in deze mastworp. Ons eerste evenement is 
ook al in zicht. Na de startdag hebben we op 15 en 16 
november onze jaarlijkse streekbierenkaarting waar jullie allen 
van harte welkom zijn om te genieten van een heerlijk 
streekbiertje, om een kaartje te leggen of om gezellig wat bij te 
praten. Ook in het voorjaar staat er alweer heel wat gepland, 
denk hierbij aan onze scoutsfuif Interstella, maar ook aan onze 
jaarlijkse spaghettiavond… Maar daarover later meer. Ook de 
jins zullen dit jaar ongetwijfeld weer heel wat organiseren om 
wat geld in het laatje te brengen om hun buitenlands kamp te 
bekostigen.  

We wensen alle leden en leiding een fantastisch scoutsjaar 
toe! 

Stevige scoutslinker, 

Jannes Dekeyzer aka Fanatieke Forel  
Maxim Monteny aka Scherpzinnig Stekelvarken  
Wout Vansteenkiste aka Bekwame Bever  
 



Streekbierenkaarting 

Het is weer bijna zover, onze jaarlijkse streekbierenkaarting. Dit 

gaat door op 15 en 16 november op ’t Chringhene. Kom terug eens 

proeven van ons rijk assortiment streekbieren gevuld met zowel 

oude bekenden als nieuwe ontdekkingen. Daarnaast is er ook de 

gelegenheid om een potje te kaarten tegen uw kompanen. Wij 

zullen terug kijken voor een hapje, een drankje zodat de maagjes 

gevuld kunnen worden en de kelen zeker gesmeerd blijven. Dit 

allemaal zodat jullie terug een prachtige, gezellige en geestige 

avond kunnen beleven bij Scouts Gits. Zet deze datum zeker al in 

jullie agenda en kom genieten samen met u vrienden van de 

typische scoutswarmte. 

 

Jinzetbaar  

De jins zijn er volledig klaar voor om jullie uit de nood te helpen. 

Heeft u nog een werkje waar dat u wat extra hulp bij kan gebruiken 

van enkele jonge, gezonde knapen. Vergeet dan zeker ons niet te 

contacteren en wij komen een handje toesteken voor een eerlijke 

vergoeding. U kan de jins altijd bereiken via hun e-mailadres 

(jins@scoutsgits.be) of u stuurt een berichtje naar hun leiding 

Maxim en Ilan. Die zullen zo snel mogelijk terug contacteren voor 

verder af te spreken. 

 

mailto:jins@scoutsgits.be


Tentenverhuur  

De tenten zijn terug beschikbaar voor verhuur. Het gaat namelijk 

over onze seniors die we verhuren voor recepties of andere 

festiviteiten. Hierbij komt de leiding deze installeren en terug 

afbreken op een afgesproken tijdstip die zowel past voor de leiding 

als voor de huurder. 
We hebben twee seniors die zowel aan 

elkaar als apart opgezet kunnen 

worden. Bij een enkele senior kan er 

nog gekozen worden of er aan beide 

kanten een deur moet (zoals op de 

foto). De prijs voor een enkele senior is 

75 euro voor een gans weekend 

waarbij dus de leiding zowel komt opzetten als afbreken. Voor een 

dubbele senior is dit 125 euro onder 

dezelfde voorwaarden. De enkele 

seniors hebben een oppervlak van 

25m² (5m op 5m), voor een dubbele 

is dit 50m² (10m op 5m). Voor meer 

info of reservatie kan je mailen naar 

verhuur@scoutsgits.be.  

Tweedehandskledij 

Vanaf dit jaar starten wij ook (opnieuw) met het aanbieden van 

tweedehands hemden en sjaaltjes. Daarvoor hebben we natuurlijk 

eerst tweedehandskledij nodig. Heb je dus een scoutshemd of een 

sjaaltje dat je niet meer gebruikt, dan kopen wij dit graag over aan 

1/3 van de nieuwprijs indien het nog in degelijke staat is! Wij 

nemen dus enkel scoutshemden en sjaaltjes aan. 

mailto:verhuur@scoutsgits.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 september Startdag 

15 en 16 november Streekbierenkaarting 

Februari 2025 Interstella 

3 mei 2025 Spaghettiavond 

25 juli t.e.m. 3 augustus 
2025 

Groot Kamp (jonggivers 
en givers) 

25 juli t.e.m. 31 juli 2025 Klein Kamp (kapoenen 
en welpen) 

 



Inschrijven
 
 
 
Om lid te worden van Scouts Gits moet je ingeschreven zijn. 
Leden van Scouts Gits zijn verzekerd tijdens alle 
scoutsactiviteiten en krijgen een uniek lidnummer. 
Voor nieuwe leden is er altijd een proefperiode die geldt voor 

2 activiteiten. Na deze proefperiode is een inschrijving 

noodzakelijk om verzekerd te zijn. 

Inschrijven gebeurt via online weg. Er wordt een mail 

gestuurd met de nodige link. Alle info kan je vinden op onze 

facebookpagina of op de site van Scouts Gits: 

www.scoutsgits.be. 

Info is ook te verkrijgen via de leiding zelf of 

via contact@scoutsgits.be 

Lidgeld 

Het lidgeld bedraagt 42 euro en dient overgeschreven te 

worden naar het rekeningnummer van Scouts Gits:  

BE18 7386 0409 1265 met in de mededeling ‘Voornaam + 

Naam + Tak’. 

Medische fiche 

Dankzij de informatie uit de medische fiche kunnen wij als 

leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren in een 

noodsituatie. In het online inschrijvingsformulier vind je meer 

info hoe dit ingevuld moet worden. 

QR reeds aangesloten leden:   QR nieuwe leden: 

    

http://www.scoutsgits.be/
mailto:contact@scoutsgits.be


 

 

Zaterdag          14/09                  14.00 tot 17.00   Startdag 

Zondag  22/09  09.30 tot 11.30  Brilsmurf 

Zondag   29/09  09.30 tot 11.30  Smurfin 

Zondag   06/10                  09.30 tot 11.30  Knutselsmurf 

Zondag   13/10  09.30 tot 11.30  Potige Smurf 

Zondag   20/10  09.30 tot 11.30   Smulsmurf 

Zondag  27/10  Geen vergadering Leidingsweekend 

Woensdag 30/10    18.00 tot 20.30   Gargamel - Halloween, info volgt 

Zondag               10/11  09.30 tot 11.30   Grote Smurf 

Zondag  17/11  Geen vergadering Streekbierenkaarting 15-16 november 

Zondag  24/11  09.30 tot 11.30           Lolsmurf 

KAPOENEN 



Dag beste kapoenen! 

Na een fantastische startdag is het tijd voor het echte werk. Een jaar vol avontuur en plezier staat 

voor de deur! Laten we er maar snel aan beginnen! 

Deze eerste mastworp nemen we jullie mee naar het Smurfendorp. Hebben jullie zin om een kamp te 

bouwen met Knutselsmurf, willen jullie armworstelen met Potige Smurf, of toch liever grappen 

uithalen met Lolsmurf? Het kan allemaal! De mogelijkheden zijn eindeloos bij deze blauwe 

wezentjes. Hopelijk komt Gargamel het feestje niet verpesten… 

Iedere zondagochtend staan wij met veel enthousiasme klaar om ons goed te amuseren met jullie. 

Hopelijk komen jullie massaal af! Tot dan! 

Een stevige scoutslinker, 

Achilles aka Gewiekste Golden Retriever 

Robbe aka Behoedzame Bosbok 

Dre aka Praatlustige Panda 

Edouard aka Spitsvondige Snip 

Stan aka Zachtaardige Steenarend 

Alexander aka Vindingrijke Vos 



 

 

Zaterdag          14/09                  14.00 tot 17.00   Startdag 

Zondag  22/09  09.30 tot 11.30  Politie  

Zondag   29/09  09.30 tot 11.30  Militair  

Zondag   06/10                  09.30 tot 11.30  Gemeentewerker  

Zondag   13/10  09.30 tot 11.30  Bakker  

Zondag   20/10  09.30 tot 11.30   Industrieel ingenieur  

Zondag  27/10  Geen vergadering   Leidingsweekend 

Woensdag 30/10    18.00 tot 21.00   Halloween, info volgt   

Zondag               10/11  09.30 tot 11.30   Schilder  

Zondag  17/11  Geen vergadering Streekbierenkaarting 15-16 november 

Zondag  24/11  09.30 tot 11.30           Kapitein  

WELPEN 



Dag liefste welpjes, 

Back to work! Het nieuwe scoutsjaar is alvast goed begonnen met een meer dan geslaagde startdag, bedankt 

voor jullie massale aanwezigheid. Tijdens deze eerste editie van de mastworp beoefenen we elke week samen 

met jullie een ander beroep. Verwacht jullie maar aan activiteiten die volledig in het teken staan van 

supercoole jobs. 

Tijd om de handen uit de mouwen te steken! Samen gaan we ontdekken hoe het is om een echte bouwvakker, 

bakker, boer,... te zijn. Misschien bouwen we wel onze eigen forten, leren we met verschillende ingrediënten 

werken of doorkruisen we samen de Gitse velden.  

Klaar voor een nieuw jaar? Vergeet je speelkleren niet en trek je stevige schoenen aan, want dit jaar belooft 

een jaar vol avontuur te zijn! Wij kijken er alvast naar uit!  

Stevige scoutslinker,  

Jannes aka Fanatieke Forel  

Jef aka Weerbarstige Wezel  

Tuur aka Karaktervolle Kapucijnaap 

Zyren aka Assertieve Gaur 

Emma aka Gezellige Ekster   



 

 

Zaterdag          14/09                  14.00 tot 17.00   Startdag 

Zondag  22/09  09.00 tot 11.30  district 1: luxe  

Zondag   29/09  09.00 tot 11.30  district 2: stenen en wapens 

Zondag                06/10                  09.00 tot 11.30                 district 3: technologie 

Zondag                13/10  09.00 tot 11.30  district 4: visserij 

Zondag   20/10  09.00 tot 11.30   district 5: energie 

Zondag  27/10  Geen vergadering   Leidingsweekend 

Zondag   03/11    09.00 tot 11.30  district 6: transport 

Zondag               10/11  09.00 tot 11.30   district 7: hout en papier 

Zondag  17/11  Geen vergadering Streekbierenkaarting 15-16 november 

Zondag  24/11  09.00 tot 11.30           district 8: Landbouw 

JONGGIVERS 



Welkom in de Arena Jongverkenners, 

De tijd is aangebroken om jullie moed, kracht en vernuft te testen in een strijd die nog lang zal 

herinnerd worden. In deze mastworp stappen jullie in de schoenen van de tributen in The Hunger 

Games, waar elke knoop, elke beslissing, en elk teamlid het verschil kan maken tussen overwinning en 

nederlaag. Net als de tributen zullen jullie uitdagingen voorschoteld krijgen, die zowel het lichaam als 

de geest op de proef stellen. Jullie zullen leren overleven in de wildernis, samenwerken om obstakels 

te overwinnen en het allerbelangrijkste beschermen: de eer van jullie district. Maar onthoud, in deze 

arena draait het niet alleen om winnen, maar ook om het smeden van onbreekbare vriendschappen 

en het laten zien van onwrikbare moed. Moge het lot altijd in jullie voordeel zijn! 

Stevige scoutslinker, 

Wout aka Bekwame Bever 

Achiel aka Behendige Antilope  

Hasse aka Warmhartige Wasbeer  

Seppe aka Scherpzinnige Sifaka 

 



 

 

 

Zaterdag  14/09  14.00 tot 17.00  Startdag 

Vrijdag            20/09                  19.30 tot 22.00   Het Huis 

Vrijdag            27/09                  19.30 tot 22.00   De Columbus 

Vrijdag  04/10  19.30 tot 22.00  Down the road 

Vrijdag   11/10  19.30 tot 22.00  Huis Gemaakt 

Vrijdag  18/10  19.30 tot 22.00   Kamp Waes 

Vrijdag  25/10        Geen vergadering Leidingsweekend 

Vrijdag   01/11     19.30 tot 22.00  Belgium’s Got Talent 

Vrijdag   08/11  19.30 tot 22.00  Pretroulette 

Vrijdag  15/11  Geen vergadering Streekbierenkaarting 15-16 november 

Vrijdag   22/11  19.03 tot 22.00   Dwars door België 

GIVERS 



 

Dag verkenners  

 

Dit nieuwe scoutsjaar starten we met een tocht door de 

beste Vlaamse televisieprogramma’s. Van een tochtje 

met Wim Lybaert zijn Columbus tot zalige nostalgie met 

de Pretroulette. In elk TV-programma zit er dan ook een 

tip verborgen naar de geplande activiteit op de 

vrijdagavond, aan jullie om als een echte verkenner op 

zoek te gaan naar die activiteit. Wij kijken er enorm naar 

uit om het nieuwe scoutsjaar met onze enthousiaste 

leden te beginnen. Jullie ook? Tot op de startdag, en 

daarna iedere vrijdagavond! 

Stevige scoutslinker, 

Pieter aka Vrijmoedige Vuursalamander 

Vic aka Gezellige Ghorkhar 

Matisse aka Onbegrensde Mustang 

Kobe aka Eigenzinnige Thar 



 

 

Zaterdag  14/09  14.00 tot 17.00  Startdag 

Vrijdag            20/09                  19.30 tot 22.30         Australië  

Vrijdag  27/09  19.30 tot 22.30  Amerika  

Vrijdag   04/10  19.30 tot 22.30  India  

Vrijdag  11/10  19.30 tot 22.30   Bermuda  

Vrijdag  18/10        19.30 tot 22.30               Barbados  

Vrijdag  25/10        Geen vergadering Leidingsweekend 

Vrijdag   01/11     19.30 tot 22.30   Seychellen  

Vrijdag   08/11  19.30 tot 22.30  Malediven  

Vrijdag  15/11  Geen vergadering Streekbierenkaarting 15-16 november 

Vrijdag   22/11  19.30 tot 22.30   Nieuw-Zeeland  

JINS 



Goedja  jins 

 

Zien junder kloar voor het latste joar als gastje in scouts Gits. Tis me twe volledig 
nieuwe leidinge te doen vandejoare mo we goan us wel smietn. Vandejoare 
gawe ip butenlands kamp, da wil zegn dater wa geld ga moeten ingezameld 
wordn zodawe der een bjestig kamp kunn van makn. Wieder en alvast enkele 
suggesties upgeschreven. Vo de reste gevn we junder nog een paar kljine 
opdrachtjes zodaje je zekerst nie ga verveln. Kzou zegn we makn der een machtig 
jaar van me nen prachtigen afsluter. 

Stevige scoutslinker 

Maxim aka Scherpzinnig Stekelvarken 

Ilan aka Gedreven Arassari 



Kapoenen 

Achilles Roels    Dre Demaeght 

    
Edouard Lodewyck   Robbe Vansteenkiste 

    
Alexander Bintein   Stan Huys  

   
    
Welpen 
 
Emma Demaeght   Jannes Dekeyzer 

    



Zyren Seys    Jef Decoster

    
Tuur Bosschaert 

 
 
Jonggivers 
 
Wout Vansteenkiste   Achiel Van Thourhout 

    
Hasse Geldhof    Seppe Decoster 

    
 
 
 
 
 



Givers 
 
Pieter Dekeyzer   Matisse Serpieters 

    
Kobe Vandycke    Vic Vansteelant 

    
 
 
Jins 
 
Maxim Monteny   Ilan Dedeyne 

    



 
 
 
 
Verplichte kledij en tekentjes 

Ieder lid moet verplicht een scoutssjaaltje dragen. Dit onder 
meer om herkend te worden wanneer we op stap gaan. Vanaf 
de welpen (3de leerjaar) is ook een scoutshemd verplicht. De 
kentekens op het scoutshemd moeten volledig in orde zijn, 
dit betekent: 

• Correct jaarteken (dit wordt gratis gegeven op de 
eerste vergadering) 

• Zwart groepslintje (dit is gratis te verkrijgen bij de 
leiding) 

• Takteken (dit wordt gratis gegeven op de eerste 
vergadering) 

 
Beloftetekens en regionale kentekens zijn niet verplicht, maar 
zijn een mooie aanvulling op het scoutshemd. Deze tekentjes 
kunnen gekocht worden bij de kledijverkoop. Vergeet niet het 
uniform te naamtekenen.  



 

Nieuw werkjaar, nieuwe technieken. Vandaag bespreken we de dubbele schootsteek, de trompetsteek 

en het balkenbreien. 

 

Dubbele schootsteek 

De dubbele schootsteek is een variant op de enkele of 

gewone schootsteek. De knoop kan gebruikt worden om 

twee touwen van verschillende diktes aan elkaar vast te 

maken. De verbinding is sterker dan die van de gewone 

schootsteek maar is ook moeilijker los te maken.  

Afbeelding: Wikimedia 

 

Trompetsteek 

De trompetsteek kan gebruikt worden om een touw in het midden in te korten. Zo moeten de 

ankerpunten niet losgemaakt worden wanneer je teveel touw hebt. De steek kan ook gebruikt worden 

om een zwak of beschadigd stuk van het touw te ontlasten zodat het niet breekt onder spanning. Om 

te zorgen dat de verbinding niet gemakkelijk loskomt, zijn er 3 borgtechnieken:  het touw nogmaals 

door de lus steken, een stokje in de lus steken of de lus vastmaken met een ander klein touw. 

 

 

Afbeelding: Techniekenbank Scouts en Gidsen Vlaanderen 



Balkenbreien (continuous lashing) 

Balkenbreien is een techniek om met één touw, alle dwarsliggende balken van een platform vast te 

maken. Zo kan er veel vastgemaakt worden met weinig touw.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: http://strawbale.pbworks.com/w/page/18605786/Lashing 

 

 
 

 

 

Afbeelding: Lashing manual 2016 

http://strawbale.pbworks.com/w/page/18605786/Lashing


 
 
 
 
 
 
 

Onderweg Opgestoken 

Elke week komen we samen in onze 
scoutsgroep of tak en beleven we kleine 
en grote avonturen. Omdat het leuk is? 
Zeker. Maar het mag ook iets meer zijn … 
Met het jaarthema “Onderweg 
Opgestoken” benadrukken we onze 
scoutsmethode. We laten zien dat de 
scouts naast een speelplek, ook een 
leerplek is waar je kan groeien, met vallen 
en opstaan.    

Groeikansen vind je overal  

Onze scoutsmethode, da’s de manier 
waarop we binnen scouting aan de slag gaan: we werken 
samen, betrekken elkaar, zetten ons in voor de ander, 
engageren ons en groeien bewust. Een uitdagende proef 
tijdens de overgang op startweekend? Een zelfgeschreven 
lied zingen als actie voor het goede doel? Hoewel zulke 
activiteiten vol groeikansen zitten, verliezen we deze soms uit 
het oog.  

Dit jaar zetten we bewust in op wat  en hoe we leren op de 
scouts. Door daar samen op in te zetten, nemen we ons eigen 
leerproces in handen, in elke tak. 
We blikken terug op onze activiteiten en staan op die manier 
stil bij wat we onderweg ontdekken. Leverde die nieuwe 
tactiek bij Stratego ons echt de overwinning op, of lag het 
toch aan iets anders? Ontdekte je de talenten van jouw 
medeleden al, of moeten die nog boven komen? Zorgde het  



 

 

 

giverparlement er echt voor dat je leden meer inspraak gaf, of 
lieten ze toch niet het achterste van hun tong zien? En hoe 
kwam dat dan? Door jezelf vragen te stellen, maak je van elke 
activiteit een groeikans.  

Impact op elkaar 

Door dingen samen te doen, groeien scouts en gidsen als 
persoon en als deel van de groep. Iedereen heeft daarbij 
impact op elkaar. Leden op elkaar en op hun leiding, en 
andersom. Dat leren van elkaar doen we bewust en 
onbewust. Zo helpen derdejaars de eerstejaars met nieuwe 
ervaringen, en zorgen uitdagingen in het groepsproces ook 
voor nieuwe leerkansen. Door tijdens de activiteiten aandacht 
te spenderen aan het leertraject, heeft leiding impact op de 
weg die hun leden en medeleiding afleggen. 

Bewust gescout  

Als scouts en gidsen zijn we vaak heel betekenisvol bezig, 
zonder dat we dat volledig beseffen. We staan niet altijd stil 
bij welke kansen we bieden en beleven. Met het jaarthema 
“Onderweg Opgestoken” willen we nog bewuster beleven 
waar scouting om draait. Voor de scouts kies je bewust. 
Scouting is kiezen voor ontwikkeling en groei! Een kans die 
we met beide handen grijpen en doorgeven aan scouts en 
gidsen om ons heen.  

Waar wil je komend jaar zelf beter in worden? Wat wil jij dat 
je welpen dit jaar bijleren? Hoe zorg jij er dit jaar voor dat 
jijzelf en anderen onderweg iets opsteken?  



 

Kampen  

Klein Kamp 

Dit jaar trokken de kapoenen en de welpen op kamp naar het verre Limburgse Pelt. Ze 
verbleven in een Hopper Jeugdverblijf van scouts en gidsen Vlaanderen. Het gebouw was dik 
in orde en ook de bossen rondom waren groot genoeg om 
het hele kamp te ravotten.  

De eerste 2 dagen moesten de welpen het zonder de 
kapoenen doen. Nadat ze zich hadden geïnstalleerd, 
speelden ze een eerste spel dat volledig in hun thema was, 
namelijk De Oscars. De eerste dag van het kamp sloten ze 
af met de befaamde sluiptocht. Ook de tweede dag 
stonden veel spelletjes gepland, gelukkig zat het weer heel 
het kamp mee. 

Op dag 3 was het dan eindelijk ‘full house’ in Pelt, want kort voor de middag kwamen de 
kapoenen, allen verkleed als hun favoriete Smurf, aan op het kampterrein. De komende 5 
dagen stonden beide takken nog veel te wachten. Allebei zijn ze bijvoorbeeld op dagtocht 
geweest naar het zwembad in Lommel. Hierna werden ze beloond met frietjes en een brunch.  
Ook het casino – waar de spelers allerlei lekkers kunnen winnen – was een absolute 
publieksfavoriet. Passeerden ook nog de revue: de doop, een filmavond, een bosspel en 
gevarieerde pleinspelletjes.  

Op de laatste dag van het kamp stond zelfs de energie 
van de altijd opgewonden kapoenen op een laag 
niveau, dus werd er uitgeblazen aan een prachtig 
kampvuur. Zowel de leiding als enkele moedige leden 
verzorgden de animatie. Het was een gepaste afsluiter 
van een geslaagd klein kamp! Daarom een kleine maar 
verdiende bedanking aan de voltallige leidingsploeg en 
onze fouriers van dienst! 

 

 

 

 

 

 



Groot Kamp 

Het tentenkamp vond dit jaar plaats in Hamoir, niet ver van Durbuy. De givers bereikten de 

kampplek niet alleen per trein, maar ook per opblaasband! Het kamp begon voor beide 

takken traditioneel met heel wat sjorwerk. De imposante eettafel van de givers mocht er 

zijn. Met een stralend zonnetje op ons gezicht ging 

het sjorren goed vooruit. De tweede dag vielen er 

wat buien, maar dat hield de givers niet tegen om 

een puike zithoek te sjorren. De jonggivers 

speelden terwijl een spel in de vorm van een 

landencompetitie, helemaal in het thema van de 

Olympische Winterspelen. Op de derde dag 

vertrokken de jonggivers op hike (tweedaagse 

wandeltocht), terwijl de eerstejaars bij de givers 

hun totemopdrachten afwerkten.  

Op dag 4 vertrokken de givers op hun hike, terwijl de jonggivers op 

spectaculaire wijze terugkeerden naar de kampplek. Ze hadden namelijk 

hun eigen vlot gesjord en voeren daarmee de Ourthe af! Dat liep niet 

helemaal volgens plan… De vijfde dag speelden de givers (op de terugweg 

van hun hike) het 24-urenspel. Ze konden allemaal wakker blijven en 

werden hiervoor beloond met een prachtige zonsopgang (zie foto). De 

vijfde dag werd bij de jongverkenners gevuld met verscheidene spelletjes. 

De zesde dag brak aan, en dat betekende voor beide takken de dag van 

het doopritueel. Bij de jongverkenners werden ook de totemopdrachten 

afgewerkt. Amusante spelletjes kleurden het verdere verloop van de dag.  

Op de zevende dag werden we wakker gemaakt met gitzwarte regenwolken boven ons 

hoofd. Toen het onweer losbarstte, vreesden we even dat de dagtocht niet ging kunnen 

doorgaan. Gelukkig klaarde de hemel op. Het werd een onvergetelijke dag in het 

avonturenpark. Nogmaals bedankt voor jullie opkomst bij onze zomerbar die dit mede 

mogelijk gemaakt heeft. Op dag 8 werd bij beide takken bepaald wie de beste wintersporter 

was van het kamp. Bij de verkenners gebeurde dat in de vorm van een tienkamp, bij de 

jongverkenners verspreid over meerdere disciplines. ’s Nachts kregen de totemisanten een 

prachtige totemisatie voorgeschoteld waarbij ze hun totem te horen kregen. De voorlaatste 

dag moest alles opgekuist worden en genoten we nog van een gezellig kampvuur. Op dag 10 

trokken we moe, maar meer dan voldaan terug naar Gits. Een grote dankjewel aan de leiding 

en de foeriers voor de fantastische ervaring. 

Kortom, een topkamp! 

  



Buitenlands Kamp 

Met de jins trokken we dit jaar naar Tsjechië op buitenlands kamp. 

We vertrokken op woensdag 24 augustus met het vliegtuig vanaf Charleroi richting Praag. 
Toen we aankwamen gingen we rechtstreeks naar de camping, waar we 2 dagen kampeerden 
in onze tentjes. Op vrijdag bezochten we Praag om zowel een plonsje te wagen als de 
historische monumenten te aanschouwen. Met een bezoek aan de toeristische dienst konden 
we zelf onze toer uitstippelen en zo de hele stad naar eigen invulling doorkruisen. 

De volgende dag vertrokken we richting Liberec. 
Iedereen had zijn bagage klaargemaakt om te 
vertrekken op een vierdaagse trektocht richting de 
Sněžka, de hoogste berg van Tsjechië! De eerste 
nacht sliepen we aan een prachtig stuwmeer. We 
sloten er de avond af aan een  gezellig vuurtje. Na een 
stevig ontbijt wandelden we door naar Harrachov. 
Dat was een zware etappe, waar nog een 
stormweertje bovenop kregen. De volgende dag 
raapten we onze moed samen om toch verder te 
trekken. Na 10 kilometer werd het duidelijk dat het 
de moeite waard was geweest om volharding te 
tonen. We wandelden een hele dag door het nationaal park van Krkonose. Het park lag 
bezaaid met de prachtigste landschappen. Na een koud nachtje op een hoogte van 1300m 
startten we de laatste dag richting de Sněžka. Tegen de middag hadden we me de volledige 
groep de Sněžka beklommen. Daar genoten we van het uitzicht. Ook het afronden van de 
helse tocht bracht ons veel voldoening. Na de afdaling van de berg genoten we met volle 
teugen van een goed bed en een heerlijke maaltijd. 

Na de wandeling trokken we richting Brno waar we het historische stadje bezochten met 
onder andere de bottenkapel van Sint James. ’s Avonds genoten we van heerlijke 
zelfgemaakte WAP waarna we een stapje zetten in het uitgaansleven van Brno. We vervolgden 
de reis met een bezoek aan Pilsen waar we wat aan sightseeing deden, met een bezoek aan 
het stadion van Victoria Pilsen en een rondleiding in de brouwerij van Pilsner Urquell. De 
laatste twee dagen verbleven we op een appartementje in Praag waar we onze reis afsloten 
met een heerlijk etentje en een bezoek aan de plaatselijke karaokebar. 

 



Scouts Online
  

 

 

 

 

Scoutswebsite 

De belangrijkste plaats om informatie te 

vinden over de scouts, in het bijzonder de 

mastworp. Ook toekomstige evenementen, 

foto’s, info over de leiding… vind je er terug. 

www.scoutsgits.be. 

 

E-mail en Whatsapp 

Belangrijke, dringende informatie verloopt 

via dit kanaal, zoals inschrijvingen voor 

kampen en weekends. Ook communiceren 

wij graag via Whatsapp door de vlotheid en 

de gebruiksvriendelijkheid. 

scoutsgroepgits@gmail.com 

  

Facebook en Instagram 

Foto’s van op vrijdagavond en 

zondagochtend? Reclame en inschrijvingen 

voor onze fantastische evenementen?  Je 

vindt het allemaal op onze sociale media! 

www.facebook.com/ScoutsGits 

@scoutsgroepgits 

 



 

 

Hopper winkel Gent 

Adres 
Antwerpsesteenweg 242 
9040 Gent (St Amandsberg) 

Telefoon 09 223 84 42 

E-mail winkel.gent@hopper.be 

Website www.hopper.be 

Openingsuren Woe: 14u00 tot 18u00 
Don: 14u00 tot 18u00 
Vrij: 14u00 tot 18u00 
Zat: 10u00 tot 13u00 
            13u30 tot 18u00 
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